Kaymakam  Kudret  Kurnaz  Yeşilırmak  Islah  çalışmalarını 

yerinde  iceledi 


ilçemizden  geçen 
Yeşilırmak'ın  ıslahı  için 
Samsun  DSİ  7.  Bölge 
Müdürlüğü,  Amasya 


DSİ  73.  Şube  Müdürlüğü  iş  makinelerini  seferber  etti.  Samsun 
DSİ.  7  Bölge  Müdürü 
Ahmet  Kanık  ve  Amas¬ 


ya  73.  Şube  Müdürü 
Turgut  Yorulmaz  % 
50'si  tamamlanan  Yeşilırmak  ırmak  yatağı 
temizleme  çalışmala¬ 


rını  yerinde  inceledi. 

Yaklaşık  40  gündür  devam  eden  çalışmalara;  15  iş  makinesi, 
24  personeli  ve  bir  mühendisi  katılıyor.  Çalışmaların  yoğunlaştığı 
Adnan  Menderes  Köprüsü  ile  Sanayii  Köprüsü  arasında  seferber 
olan  iş  makinelerinin 
çalışmalarına  DSİ  yetkilileri  ve  İlçe  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz  ile 
Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk  nezaret  ettiler.  Heyet  projeyi  inceleyerek  vatandaşlarla  sohbet  ettiler. 

Samsun  DSİ  7. 
Bölge  Müdürü  Ahmet 


Kanık;  "Şu  anda  ırmak 
ıslahı  ile  ilgili  çalışmalarımız  ve  şevlerin  düzenlenmesi,  yatak  tanzimi  %  50  nispetinde 
tamamlandı.  Çıkış  kısmında,  heyelanlı  olan 
bölgede  yeni  kesit  oluşturulacak.  O  kesitte 
yaklaşık  200  bin  metreküplük  hafriyat  oluşacak.  İnşallah  hedefimiz  bu  sene  sonunda 
çalışmaları  bitirmek." 
dedi. 

Çalışmaları  yerinde  inceleyen  Kaymakam  Kudret  Kurnaz;  İhaleyle  çok  büyük  miktarlarda  paralarla  yapılacak  bir  iş,  bölge 


müdürümüzün  ve  şube 
müdürümüzün  özel 
gayretleri  ile  devletin 
araç-gereç  ve  personeli  ile  doğrudan  emanet  usulü  ile  çok  daha 
ucuza  mal  ediliyor. 
Yoldan  geçerken  böyle 
büyük  bir  su  kaynağının  etrafından  geçtiğimizin  farkında  değildik.  Temizlendikten 
sonra,  ıslahı  yapıldıktan  sonra  daha  ilk  aşamada  ortaya  çıkan  görüntü  hakikaten  çok  güzel.  Vatandaşlarımız  oturup  çay  keyfi  ile  çalışmaları  ve  ırmağı  izleyerek  vakit  geçiriyorlar"  dedi. 


Belediyemin  ve 
halkımızın  "Rüya  Projesi"  olan  Yeşilırmak 
ıslah  projenin  gözle 
görülür  hale  geldiğini 
açıklayan  Başkan  Bayram  Öztürk;  "Rüya  ve 
hayal  ettiğimiz  önemli 
bir  projeydi.  Devletimizin  imkânları  ile  inşallah  halletmeye  çalışılıyor.  İlçemizin  görüntüsü  ciddi  manada 
değişiyor.  İnsanlarımıza  sunacağımız  yaşam  alanları  ile  gelip 
görecekleri,  eğlenecekleri  yeni  alanları  oluşturacağımız  düşünmek  bile  heyecanlandırıyor."  dedi. 
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Şehid  Polis  Ömer  Kesim’ in 
adı  Uluköy’de  yaşatılacak 


ilçemizin  en  eski 
beldesi  Uluköy  köyüne 


Kaymakamlık,  Uluköy 
muhtarlığı  ve  Ağaoğlu 


Şirketler  Gurubunun 
katkıları  ile  Çocuk  par¬ 


kı  yapımına  başlandı. 

10  Şubat  2016  tarihinden  itibaren  çalışmalar  hız  kazanmış 
olup,  parka  1  Haziran 
2014  günü  Çorum- 
Sungurlu  ilçesinde  görevi  esnasında  trafik 
kazası  sonucu  şehid  olan  trafik  polisi  Ömer 
Kesim'in  adı  verildi. 

Çocuk  parkının  en 
kısa  sürede  bitmesi  için 
ellerinden  geleni 
yaptıklarını  belirten  Uluköy  köyü  muhtarı 
Abdullah  Coşkun; 
"Gerekli  iş  makineleri 
ve  inşaat  malzemelerin  temin  edilerek  Şehid  Polis  Ömer  Kesim 
Çocuk  parkının  köyümüz  çocuklarının  ve 
köyümüz  halkının  hizmetine  en  kısa  sürede 
açılacağım"  söyledi. 


ACIYA  SAYGI  ve 
ŞEHİD  (OCUĞUN 


FERYADI 


Naci  fCo+ufGA, 


Yazanların  dertlenmesi  memleketin 
gidişatına  duyulan  kaygının  neticesidir. 
Yakınma  bir  aydın  sızlanmasıdır.  Yazıyoruz 
da  neye  yarıyor,  yazıyoruz  da  ne  oluyor... 

Ankara'da  yaşanan  ve  29  vatandaşımızın  şehit  olduğu  onlarcasının  yaralandığı 
bombalı  intihar  eylemi  ve  Güneydoğu  yöremizden  her  gün  gelen  şehit  haberleri  içimizi  yakıyor. 

Güneydoğu'da  adı  konulmamış  bir  savaş 
yaşanıyor.  Her  akşam  televizyon  ekranlarında  şehit  yakınlarının  feryat  ve  gözyaşları 
ve  de  yakılan  ağıtlara  kahroluyoruz.  Her  gün 
yurt  toprağının  dört  beş  yöresinde  ocaklara 
ateşler  düşüyor.  (Devamı  sayfa  3’de) 


Mülkbükâ  Köyü  mu 

2008  yılında 


Taşyapı  firmasınca 
başlatılan  Umutlu  HES 
projesi,  2011  yılı  sonlarında  projede  değişiklik  yapılarak  Taşyapı  tarafından  Ağaoğlu 
Şirketler  Gurubuna 
devredilmişti. 

Yaklaşık  dört  yıl 
süren  çalışmalarda 
sona  gelindi.  Ağaoğlu 
Gurubu,  Nisan  ayında 
açılış  yaparak  elektrik 
üretimine  geçmeyi  planlıyor. 

Mülkbükü  köyü 
muhtarı  Mustafa  Özcan  konu  ile  ilgili  bir 
açıklama  yaparak  köye 
yaptıkları  yaklaşık  1 
milyon  600  bin  lira  tutarındaki  hizmetlerden 


dolayı  Ağaoğlu  Şirketler  Gurubuna  teşekkür 
etti. 

Özcan  açıklamasında;  "Mülkbükü  köyümüz  hudutları  içerisinde  yapılmakta  olan  Umutlu  HES  projesini  tamamlama  aşamasına  getiren  GA 
Elektrik  Enerji  sahibi 
Ali  Ağaoğlu'na  teşekkürlerimizi  sunuyoruz. 
Firma  tarafından  2013 
yılından  beri  köyümüz 
sulama  kanalının  debisini  artırmak  sureti  ile 
Yeşilırmak'tan  su  alma 
yerinden  başlamak 
üzere  takriben  4350 
metre  uzunluğunda  U 
kanal  tipinde  tamamen  yenilenmiş,  su  al- 


27.  Vergi  Haftası  kutlandı 


Ülke  genelinde 
olduğu  gibi  ilçemizde 
de,  "27.  Vergi  Haftası" 
kutlamaları  Atatürk  Anıtı'na  çelenk  sunumuyla  başladı. 

Kamuoyunda 
vergi  bilincinin  oluşturulması,  verginin 
toplumun  tüm  kesimlerine  benimsetilmesi 


ve  vergiyi  gönüllü  olarak  ödeme  alışkanlığının  arttırılması  amacıyla  Türkiye'de  1990 
yılından  beri  her  yıl 
çeşitli  etkinliklerle 
"Vergi  Haftası"  kutlamalarının  27.'si  tüm 
Türkiye'de  olduğu  gibi 
Taşova'da  da  çeşitli 
etkinliklerle  22-28  Şu¬ 


bat  2016  tarihleri  arasında  kutlandı. 

Kutlamalar  çerçevesince  Vergi  Dairesi 
Müdür  Vekili  Zeki  Sönmez  ve  personeli  İlçe 
Kaymakamı  Kudret 
Kurnaz  ve  Belediye 
Başkanı  Bayram  Öztürk'ü  makamında  ziyaret  ettiler. 


İftarından  Ağaoğlu’na  teşekkür 


ma  yapıları  ve  çek  tesisleri  son  sulama  teknolojisine  göre  ikmal 
edilmiştir. 

Firma,  ayrıca 
köy  konağı  yanına  sondaj  kuyusu  ve  pom¬ 


pası,  düğün  salonu  inşaatına  demir  ve  hazır 
beton,  evi  yanan  köyümüz  halkından  Şakir 
Alkan'a  79  M3  beton 
yardımında  bulunmuşlardır. 


Bütün  bu  katkılarından  dolayı ,  Ağaoğlu  Şirketler  Gurubuna  Mülkbükü  köyü 
adına  teşekkürlerimizi 
sunuyoruz."  dedi. 
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Emniyet’in  online  randevu 
sistemi  hizmete  girdi 

sahiplerinin  işlerini  kolaylaştırmak  amacıyla  online  randevu  sistemi  hizmete  başlamıştır. 

Vatandaşlarımız  randevu  almadan  ilçe  emniyet  müdürlüğümüze  geldikleri  takdirde  online  randevu  sisteminde  randevuları  olmadığı  - 
için  işlemleri  yapılamamaktadır.  Birçok  vatandaşımız 
köyden  geldiği  için  boşu  boşuna  gelmiş  oluyor  mağdur  olmamaları  için  mutlaka  bu  sistemi  kullanmaları  gerekmektedir. 

Vatandaşlar,  Emniyet 
Genel  Müdürlüğü'ne  ait  surucurandevu.egm.gov.tr  internet  adresinden  online  randevu  aldıktan  sonra  ilçemiz  trafik  tescil  birimlerinde  yeni 
tip  sürücü  belgesi  işlemlerini 
yapabileceklerdir"  dedi. 

[GÖNÜL  ÇEŞMESİ] 


VfiKİT  VUSLAT 
DİYOR 


Yazmanın  bütün  artılarını  ve  eksilerini  bilen  bozkırın  yalnız 
adamı  kendi  sessizliğinde  gece  ve  gündüzü  bütünleştirip  yoluna 
devam  ediyor.  Zaman  içinde  dönüşümlerin  yetersizliğinden  hareketle 
güneşin  etrafındaki  turların,  mevsimlere  uzanacağını  bildiği  hâlde 
sessizliğin  patika  yollarına  aşma  olan  sevgi  yüklü  heybesinden  bir 
damla  eksiltmeden,  dökmeden,  taşırmadan  günü  günlere  ekliyor  da 
akşamdan  sabaha  huzura  akmak  istiyor.  Zamanın  her  alanında  yaşam 
mücadelesi  veren  insan  olgusunun  beynin  mevcut  olan  hayat  anlayışı, 
akışı  ve  uzanışı  daima  ilgi  alanımda  olmuştur.  Yakaladığım  bir  kelimeyi 
tahlil  ederken  aklıma  gelen  tüm  yönleriyle  irdeler,  kültür  seviyesi  farklı 
olanların  nerede  duracaklarını,  nereden  göreceklerini  dahi  hesap 
etmek  için  araştırır  dururum. 

Dünya  hayatı  insan  hayatıyla  uyumlu  olmalıdır.  Beyni  dolduran 
ve  meşgul  edenler  insan  zihniyle  uyumlu  vakte  uzanıştadır.  Sayfalar 
dolusu  yazılar  yazıyor,  şiirler  okuyor,  metinlerin,  mısraların  satır 
aralarında  "Aşk  vardır."  diyebilmenin  tatlı  gülümseyişle 
dudaklarımızdan  şarkılar  akıyor.  Güneşe  ramak  kala  esen  yellerin 
serinliğinde  rahatlamış  tene  ulaşan,  vurgun  titreşimlerini  anlatan, 
mantık  ve  zekâ  bütünlüğünde  olgunlaşan  kalbi  ve  beyni  barışık  tutan 
gücü  selamlayışla  güne  başlamanın  tadını  ve  lezzetini  bilmek  ve 
yaşamak  ne  Bize  has  olan,  bize  tabi  olan  insanlığın  ortak  paydası  ile 
çelişmeyen,  özel  ve  gizil  tüten  dumanların  kaynağı  aşk,  bulunduğu  ve 
görüldüğü  yerde  alınmalı,  muhafaza  edilmeli,  yaşanmalı  ve  ne 
gerekiyorsa  uygulanmalıdır.  Her  devirde  ve  dönemde  popüler  olan, 
modası  geçmeyen  yaşama  gücümüzü  besleyen  duyguların  ya  da 
yaşamak  istediklerimizin  tamamının  üç  harfle  sınırlı  oluşu  tatlı  bir 
sunuştur.  Aşkın  tarifi  var  mıdır?  Tarife  cüret  edenler,  ifadelerindeki 
kelimelerin  kaynağına  nereden  ulaşmışlardır?  Bilinen  o  ki  tarifler 
muhatapların  kendi  yaşadıklarının  tanımıdır.  Her  insanın  kendine  özel 
olan  yaşanmışları  ortak  payda  olarak  sunulması  uygun  değildir. 
Yaşadığım  ve  yaşıyor  olduğumun  izahı  ancak  tarafımdan  yapılabilir. 
Bizi  diğer  canlılardan  farklı  kılan  nokta  da  buradan  başlar,  yapay,  eğri, 
kırık,  düz  gibi  istediğince  kilitlendiği  hedefe  doğru  yürüyüşüne  devam 
eder.  Dağlar  ardı  şiirleri  duygusal  denemelerle  süslüyor  olmanın 
sıcaklığında  mevsime  merhaba  demek  için  sessiz  duyguları  harekete 
geçirebiliriz.  Varım  diyen,  yaşayan  tarihin  her  döneminde  aşka 
rastlayabileceğimizi  biliyor  olmamız  umut  kelimesindeki  ifadesiyle 
bozkır  çiçekleri  gibi  kendisini  taze  tutacaktır. 

Yaşamak  istediğimiz,  yaşıyor  olduğumuz  aşkın  maddi  ve  manevi 
değerlerimize  uygun  ve  uyumlu  olmasını  tescillemek,  huzur  içinde 
rahat  ve  anlaşılır  yaşanması  için  her  türlü  ortamı  sağlamakla  aynı 
istikamettedir.  Duygu  mudur?  Sevgi  midir?  Mutluluk  mudur?  Bölünen 
ve  bölünmeyen  rakamların  sonuç  hanelerindeki  artanlı  ve  artansız 
çözümleri  bilmek  uygulamanın  ve  planların  istenilen 

noktada  sağlıklı  olmasını  sağlar.  Hissetmek  mi,  yaşıyor  olmak  mı, 
yoksa  görmek  mi  sevgiyi  beslemektedir?  Sorularla  boğulduğumuz  an 
çözümde  ve  cevapta  pratik  hareket  etmek  için  hazırlık  safhalarını 
bilmemiz,  birimlerimizi  hareket  halinde  bulundurmamız  bizi  zinde 
kılacaktır.  Yazma  eyleminin  bütün  zorluklarını  biliyorum.  Sevginin  ve 
aşkın  farklı  olduğunu,  izahının  kişiye  özel  olduğunu  da  bilenlerdenim. 
Sevginin  nerede  ve  nasıl  biteceğini  bildiğim  kadar,  aşkın  bütün 
oluşumlarının  dışında  tutulması  gerektiğini,  asla  bitmeyeceğini  kabul 
ediyorum. 

"Vakit  Vuslat  Diyor"  Akçağ  yayınlarından  çıkan  son  kitabım. 
Denemelerim  zirveye  doğru  adımlarla  edebiyat  dünyasındaki  yerini 
alıyor.  10.  Ankara  Kitap  fuarında  yayınevi  bir  de  imza  günü  yaptı.  İçin 
tebrik  ve  Çok  bereketli  bir  günün  ardından,  imza  günüme  katılan, 
mazeretini  mesajla,  telefonla  ileten,  yeni  kitabımız  duygularını  ileten 
dostlarıma,  arkadaşlarıma,  meslektaşlarıma,  hemşerilerime, 
öğrencilerime  ve  tüm  kitapseverlere  teşekkür  ediyorum. 


Taşova  Emniyet  Müdürü 
İlhan  Sönmez  Emniyet  Genel 
Müdürlüğü  (EGM)  sürücü  belgesi  işlemlerini  kolaylaştırmak  için  online  randevu  sisteminin  hizmete  başladığını 
söyledi. 

Eski  tip  sürücü  belgeleri, 
1  Ocak  2016  tarihi  itibariyle 
yeni  tip  sürücü  belgeleri  ile 
değiştirilmeye  başlandığını 
söyleyen  Sönmez  "Sürücü 
belgeleri  5  yıl  içerisinde  değiştirilebilecek.  Emniyet  Genel  Müdürlüğü,  sürücü  belgesi 


ŞİİRLER 


Belediye  Zabıtası  fırınları  denetledi 


İlçemizde  zabıta 
ekipleri  ilçede  faaliyet 
gösteren  fırınları  denetledi. 

Taşova  Belediyesi 
Zabıta  Amiri  Kerim  Gökgül  gözetiminde  yapılan 
denetimlerde,  personelin 
sağlık  muayenesi,  ekmek 


gramajı,  çalışma  ruhsatları,  temizlik,  iş  yerinin  fiziksel  şartları  gibi  konular 
değerlendirilerek  olumsuzluk  tespit  edilen  fırın 
sahipleri  uyarıldı. 

Gökgül,  yaptığı  açıklamada,  denetimlerin 
belli  aralıklarla  devam 


edeceğini  belirtti. 

İlçemiz  genelinde 
gıda  üreten  ve  satan  iş 
yerleri  ile  pide  salonu  ve 
fırın  gibi  vatandaşların 
sıklıkla  uğradığı  işletmelere  yönelik  denetimleri 
sıklaştırdıklarını  anlatan 


Gökgül,  "Amacımız,  vatandaşlarımızın  güven  içinde  ihtiyaçlarını  karşılayabilmelerine  yardımcı 
olmak.  Halkın  sağlığını  olumsuz  etkileyebilecek  iş 
yerlerinin  faaliyet  göstermesine  izin  verilmeyecek"  dedi. 


idareci  ve  öğretmenlere  EBA  içerik 


kullanım  semineri  verildi 


ilçemizde  Fatih  Projesinin  içerik  bileşenlerinden  olan  EBA  (Eğitim 
Bilişim  Ağı),  düzenlenen 
bilgilendirme  toplantısı  ile  okul  idarecileri  ve  öğretmenlere  tanıtıldı. 

İlçemiz  merkez  ve 
köylerinde  eğitim  veren 
öğretmen  ve  idarecilerin 
katıldığı  Müftülük  konferans  salonunda  gerçek¬ 


leştirilen  toplantı  saat 
08.30-10.00  saatleri  arası 
ilçe  merkezinde  görev  yapan  öğretmenlere,  saat 
10.15.  11.30  saatleri  arası  köy  öğretmenlerine, 
2  bölüm  halinde  yapıldı. 

Toplantıya  konuşmacı  olarak  katılan  Milli 
Eğitim  Bakanlığı  Yenilik 
ve  Eğitim  Teknolojileri 
Genel  Müdürlüğü  eğit¬ 


menlerinden  Oya  Bayrak, 
EBA  hakkında  bilgiler  verdi. 

EBA'ın  Fatih  Projesinin  bileşenlerinden 
olduğunu  belirten  Bayrak,  projenin  içeriğini  ve 
sistemin  çalışma  şeklini 
anlattı. 

EBA  sistemini  bütün  eğitimci  ve  öğrencilerin  kullanabildiğine 
dikkat  çeken  Bayrak  "Sistemde  e-kitaptan,  kurslara,  konu  anlatımlarına 
ve  videolara  kadar  aranılan  her  şey  var.  Öğrenci 
ve  öğretmenlerimiz  için 
büyük  bir  kaynak,  deyim 
yerindeyse  dijital  kütüphane. 

Bu  program  öğrencilerin  herhangi  bir 
kaynak  kitaba  hiç  gerek 
duymadan  çok  rahat  ihtiyaçlarını  görebilecekleri 
bir  bilişim  ağı  olmakla  bir¬ 


likte,  interaktif  bir  şekilde 
herkes  de  mevcut  olabilecek.  Ben  özellikle  arkadaşlardan  şunu  istirham 
ediyorum,  eğer  mümkünse  bu  sistemi  tam  anlamaya  ve  bunu  eğitim 
uygulamaları  içerisinde 
aktif  bir  şekilde  uygulamaya  gayret  etsinler. 
Öğretmen  ve  öğrenci  başarısı  bizim  için  çok  önemlidir"dedi. 

Fatih  Projesinin  bileşenlerinden  olan  EBA 
sistemine  kullanıcılar 
kendi  şifreleriyle  girerek 
yararlanabiliyor"  diye  konuştu. 

Bilgilendirme  toplantısına  katılan  idareci 
ve  öğretmenler  sistemin 
kendileri  için  büyük  bir 
kaynak  olduğunu  belirterek  Oya  Bayrak'a  teşekkür  ettiler. 


İNSANIZ 

Ötekileştiren  değil 
Birleştiren  olalım 
Alkışı  herkesten  alalım 
Çünkü  hepimiz  insanız 
Bu  halden  sorulacağız 

Aradığımız  çözüm  kendimiziz 
Başkasına  üzüntü  veremeyiz 
Herkesi  kendimiz  gibi  bilmeliyiz 
Çünkü  hepimiz  insanız 
Bu  halden  sorulacağız 

Her  insan  kendine  özeldir 
Bunu  böyle  bilmek  erdemdir 
İnsan  gururu  okşanmak  isteyendir 
Çünkü  hepimiz  insanız 
Bu  halden  sorulacağız 

Bizi  yaratan  Allah'tır,  Bir'dir 
Sonunda  kendisine  döneceğimizdir 
Yeneceğimiz  kendi  nefsimizdir 
Çünkü  hepimiz  insanız 
Bu  halden  sorulacağız 

Recep  DENİZLİ 


Karatecilerden  Başkan  Öztürk’e  ziyaret 

bol  Erkekler  Süper  li- 


Taşova  Halk  Eğitimi  Merkezi  Müdürlüğünde  karate  eğitimi 
gören  öğrenciler  7  dan 
Milli  Karateci  Yurt  Dışı 
Türkleri  Karate  Akade¬ 
mi  Türkiye  temsilcisi 
antrenör  Eyüp  Olugi  ile 
birlikte  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk'ü 
makamında  ziyaret  ettiler. 

Kendilerine  göstermiş  olduğu  ilgiden 
ve  destek  dolayı  teşekkür  eden  karate 
antrenörü  Olugi;  "Her 
zaman  yanımızda  olacağı  güvencesi  ile  ça¬ 


lışmalarımıza  devam 
ediyoruz.  İnşallah  yakın  zamanda  Taşova  ilçemizi  başarı  ile  müsabakalarda  temsil  edeceğiz  ve  bize  güvenlerini  boşa  çıkartmamaya  çalışacağız"  dedi. 

Ziyaretten  dolayı  memnun  olduğunu 
söyleyen  Belediye  Başkanı  Öztürk;  "Bizler 
belediye  olarak  sporun 
her  türlüsüne  gücümüz  ölçüsünde  destek 
vermeye,  yanında  olduğumuzu  söylüyoruz. 
Şu  an  ilçemizde  Hent- 


ginde  mücadele  eden 
Taşova  Yibo  Spor  kulübü  ve  Amasya  futbol 
1.  Amatör  kümede 
mücadele  eden  iki  takımımız  var.  Futbol  her 
yerde  ve  her  şekilde 
yapılıyor.  Bizim  için  aslı  olan  daha  çok  bilinmeyen  spor  dallarının 
desteklenmesi.  Hocamızın  sayesinde  ilçemizde  iki  yıldır  karate 
sporu  yapılıyor  ve  önemli  gelişmeler  var. 
Sizin  gibi  cıvıl  cıvıl 
gençlerimizin  bu  alanlardaki  göstermiş  oldukları  çalışmalar  önem  arz  ediyor.  Belediye  olarak  her  türlü 
kültür,  spor  sanat  ve 
eğitim  gibi  alanlarda 
gücümüz  ölçüsünde 
yapılacak  olan  her 
türlü  etkinliğin  yanında  yer  alacağız."  Dedi. 


Genel  Kurul  ilanları: 
170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 
Tüzük  ilanı:  300  TL 
(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL 
Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL 
Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO 
Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 
İş  Bankası  H.  No: 

S.  Kürşad  Günaydın  -  5060*328183 
2015  > ılı  Resmi  ilânların  (ok  sütunda  santimi 
m  TL 

Tapu  Icsoil.  iora  ilanlarının  lok  sulunda  santimi  0.63  TL 
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01/03/2016 


Hoşgeldin  Hayat  Projesi  tanıtıldı 


Taşova  Yibo  Hentbol 
Spor  kulübü  tarafından 
hazırlanan  "2015  yılı 
Gençlik  Projeleri  Destek 
Programı"  kapsamında 
Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı 
tarafından  desteklenen 
"Hoş  Geldin  Hayat  Projesi"  düzenlenen  bir  programla  tanıtıldı. 

Öğretmenevi  toplantı  salonunda  24  Şubat 
2016  Çarşamba  günü  düzenlenen  tanıtım  toplantısına;  Belediye  Başkanı 


Bayram  Oztürk,  Gençlik 
Hizmetleri  ve  Spor  İlçe 
Müdürü  Ahmet  Dayıbaş, 
Emniyet  Müdürü  İlhan 
Sönmez,  İlçe  Tarım  Müdürü  Mustafa  Okur,  Nüfus 
MüdürüVahap  Yılmaz, 
Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer  ve  öğrenciler 
katıldı. 

Proje  hakkında  bilgiler  veren  Kulüp  Başkanı 
Ömer  Sayar;  "Projemizin 
amacı;  Amasya  ili  Taşova 
İlçe  sınırları  içerisinde  ve 


köylerinde  yaşayan,  10- 
18  yaş  aralığında  bulunan,  ilkokul  4.  sınıf  başlangıç  noktamız  olarak, 
ortaokul  ve  lise  öğrencilerinden  oluşan  kız  ve  erkek  öğrencilerimize;  Sosyal  uyum  açısından,  öğrencilerimizin  özellikle 
köy  ve  mezralarımızdan 
ilçemize  gelen  ve  ilçede 
sosyal  uyum  açısından  sıkıntı  çeken  öğrencilerimizin  yaşam  standartlarını  iyileştirmek  ve  toplumla  bütünleşmelerine 
katkı  sağlayarak  öğrencilerimizi  ikili  ilişkilerde  ve 
toplumsal  ilişkilerde 
psiko-sosyal  yönlerden 
desteklemek  ve  öğrencilerimizin  daha  sağlıklı  ruh 
yapısına  sahip  bireyler  olarak  yetiştirilmesini  sağ¬ 


lamak.  Madde  bağımlılığı 
ile  mücadele  açısından 
öğrencilerimizin  bağımlılık  konusunda  bilgilendirilmesi,  bağımlılığın  zararları  hakkında  bilinçlendirilmesi  ve  madde  bağımlılığının  olumsuz  yönleri  hakkında  farkındalık 
oluşturmaktır.  Sağlıklı  yaşam  ve  spor  açısından  ise 
öğrencilerimize  sporun 
sevdirilmesi  ve  hayat  tarzı 
haline  getirilerek  tabana 
yayılması,  gençlerin  spor 
faaliyetlerine  katılımın  artırılmasıyla  sporda  etik 
değerlerin  korunması  ile 
şiddetin  önüne  geçmek 
projemizin  amaçlarını  oluşturmaktadır"  dedi.  Etkinlik,  öğrencilerle  çekil¬ 
en  hatıra  fotoğrafı  ile  sona 
erdi. 


T.C. 

TAŞOVA 

(SULH  HUKUK  MAH.)  SATIŞ  MEMURLUĞU 
2015/9  SATIŞ 

TAŞINMAZIN  AÇIK  ARTIRMA  İLANI 

Satılmasına  karar  verilen  taşınmazın  cinsi,  niteliği,  kıymeti,  adedi,  önemli  özellikleri : 

1  NO' LU  TAŞINMAZIN 

Özellikleri :  Amasya  İl,  Taşova  İlçe,  153  Ada  No,  23  Parsel  No,  TEPECİK  MEVKİİ  Mahalle/Mevkii,  GÖLBEYLİ 
Köyü,  Toprak  yapısı  olarak  killi-tınmı  yapıya  sahiptir,  sulu  tarım  arazisidir,  taşınmaz  köy  yerleşik  alanı  içindedir, 
taşınmazın  etrafında  yapılaşma  mevcuttur,  taşınmazın  ulaşımı  kolaydır,  taşınmazın  bulunduğu  yerde  yol,  su,  ve 
elektrik  gibi  alt  yapı  hizmetlerinin  tamamlanmış  olduğu,  bu  hizmetlerden  faydalanılabileceği,  taşınmazın 
üzerinde  1  Ayva,  2  Kiraz,  1  incir,  1  vişne,  1  armut,  3  elma,  3  ceviz,  2  erik,  1  mahlep  ağacı  olduğu,  ayrıca  taşınmazın 
üzerinde  1  adet  tek  katlı  kısmen  bodrumlu  mesken  binası,  1  adet  ahır,  1  adet  ahşap  karkastan  samanlık  vardır. 
Yüzölçümü  :  1.296,80  m2 

Kıymeti  :81.924,84  TL 

KDV  Oranı  :%18 

1.  Satış  Günü  :  11/04/2016  günü  10:00-  10:10  arası 

2.  Satış  Günü  :  16/05/2016günü  10:00  - 10:10  arası 

Satış  Yeri  :  ADLİYE  YAZI  İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ  ODASI 

2  NOLU  TAŞINMAZIN 

Özellikleri  :  Amasya  İl,  Taşova  İlçe,  310  Ada  No,  1  Parsel  No,  TEPECİK  MEVKİİ  Mahalle/Mevkii, 
GÖLBEYLİ/ YAKAKENT  KÖYÜ  Köyü,  Toprak  yapısı  itibari  ile  killi-  tınlı  yapıya  sahip,  sulu,  düz  tarım  arazisi,  kuzey  ve 
batısından  yol  geçmektedir,  taşınmazın  üzerinde  ekonomik  değere  sahip  mahlep,  elma  ve  armut  ağaçları 
bulunmaktadır, 

Yüzölçümü  :  5.330  m2 

Kıymeti  :34.615,00  TL 

KDV  Oranı  :%18 

1.  Satış  Günü  :  11/04/2016  günü  10:15  -  10:25  arası 

2.  Satış  Günü  :  16/05/2016  günü  10:15  -  10:25  arası 

Satış  Yeri  :  ADLİYE  YAZI  İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ  ODASI 

3  NO' LU  TAŞINMAZIN 

Özellikleri  :  Amasya  İl,  Taşova  İlçe,  254  Ada  No,  67  Parsel  No,  KOZLU  MEVKİİ  Mahalle/ Mevkii,  GÖLBEYLİ 
Köyü,  Toprak  yapısı  itibari  ile  killi-tınlı  yapıya  sahip,  işlenmemiş,  kuru  tarım  arazisi 
Yüzölçümü  :  3.734,27  m2 

Kıymeti  :3.734,27  TL 

KDV  Oranı  :%18 

1.  Satış  Günü  :  11/04/2016  günü  10:30- 10:40  arası 

2.  Satış  Günü  :  16/05/2016  günü  10:30  -  10:40  arası 

Satış  Yeri  :  ADLİYE  YAZI  İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ  ODASI 

4  NO’LU  TAŞINMAZIN 

Özellikleri  :  Amasya  İl,  Taşova  İlçe,  248  Ada  No,  13  Parsel  No,  HAYAT  DERESİ  MEVKİİ  Mahalle/ Mevkii, 
GÖLBEYLİ/YAKAKENT  KÖYÜ  Köyü,  Toprak  yapısı  itibari  ile  killi-tınlı  yapıya  sahip,  işlenmemiş,  kuru  tarım 
arazisidir 

:  2.000  m2 
:2.000,00  TL 
:  %18 

:  11/04/2016  günü  10:45  -  10:55  arası 
:  16/05/2016  günü  10:45  -  10:55  arası 
:  ADLİYE  YAZI  İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ  ODASI 


Yüzölçümü 
Kıymeti 
KDV  Oranı 

1.  Satış  Günü 

2.  Satış  Günü 
Satış  Yeri 

Satış  şartları : 

1-  İhale  açık  artırma  suretiyle  yapılacaktır.  Birinci  artırmanın  yirmi  gün  öncesinden,  artırma  tarihinden 
önceki  gün  sonuna  kadar  esatis.uyap.gov.tr  adresinden  elektronik  ortamda  teklif  verilebilecektir.  Bu  artırmada 
tahmin  edilen  değerin  %50  sini  ve  rüçhanlı  alacaklılar  varsa  alacakları  toplamını  ve  satış  giderlerini  geçmek  şartı 
ile  ihale  olunur.  Birinci  artırmada  istekli  bulunmadığı  takdirde  elektronik  ortamda  birinci  artırmadan  sonraki 
beşinci  günden,  ikinci  artırma  gününden  önceki  gün  sonuna  kadar  elektronik  ortamda  teklif  verilebilecektir.  Bu 
artırmada  da  malın  tahmin  edilen  değerin  %50  sini,  rüçhanlı  alacaklılar  varsa  alacakları  toplamını  ve  satış 
giderlerini  geçmesi  şartıyla  en  çok  artırana  ihale  olunur.  Böyle  fazla  bedelle  alıcı  çıkmazsa  satış  talebi  düşecektir. 

2-  Artırmaya  iştirak  edeceklerin,  tahmin  edilen  değerin  %  20'si  oranında  pey  akçesi  veya  bu  miktar  kadar 
banka  teminat  mektubu  vermeleri  lazımdır.  Satış  peşin  para  iledir,  alıcı  isteğinde  (10)  günü  geçmemek  üzere  süre 
verilebilir.  Damga  vergisi,  KDV,  1/2  tapu  harcı  ile  teslim  masrafları  alıcıya  aittir.  Tellaliye  resmi,  taşınmazın 
aynından  doğan  vergiler  satış  bedelinden  ödenir. 

3-  İpotek  sahibi  alacaklılarla  diğer  ilgilerin  (*)  bu  gayrimenkul  üzerindeki  haklarını  özellikle  faiz  ve 
giderlere  dair  olan  iddialarını  dayanağı  belgeler  ile  (15)  gün  içinde  dairemize  bildirmeleri  lazımdır;  aksi  takdirde 
hakları  tapu  sicil  ile  sabit  olmadıkça  paylaşmadan  hariç  bırakılacaktır. 

4-  Satış  bedeli  hemen  veya  verilen  mühlet  içinde  ödenmezse  İcra  ve  İflas  Kanununun  133  üncü  maddesi 
gereğince  ihale  feshedilir.  İhaleye  katılıp  daha  sonra  ihale  bedelini  yatırmamak  sureti  ile  ihalenin  feshine  sebep 
olan  tüm  alıcılar  ve  kefilleri  teklif  ettikleri  bedel  ile  son  ihale  bedeli  arasındaki  farktan  ve  diğer  zararlardan  ve 
ayrıca  temerrüt  faizinden  müteselsilen  mesul  olacaklardır.  İhale  farkı  ve  temerrüt  faizi  ayrıca  hükme  hacet 
kalmaksızın  dairemizce  tahsil  olunacak,  bu  fark,  varsa  öncelikle  teminat  bedelinden  alınacaktır. 

5-  Şartname,  ilan  tarihinden  itibaren  herkesin  görebilmesi  için  dairede  açık  olup  gideri  verildiği  takdirde 
isteyen  alıcıya  bir  örneği  gönderilebilir. 

6-  Satışa  iştirak  edenlerin  şartnameyi  görmüş  ve  münderecatını  kabul  etmiş  sayılacakları,  başkaca  bilgi 
almak  isteyenlerin  2015/9  Satış  sayılı  dosya  numarasıyla  müdürlüğümüze  başvurmaları  ilan  olunur.25/02/2016 


Kızılay'dan  Kan  Bağışı 


Türk  Kızılay'ı  Taşova 
Şubesi  ile  Samsun  Kan  Bankası,  Taşova'da  kan  bağışı 
kampanyası  düzenledi. 

Merkez  Çarşı  Camisi  önünde  iki  gün  süren  kan  bağışı  kampanyasına,  ilçe  halkı 
yoğun  ilgi  gösterdiğini  söyleyen  şube  Başkanı  Özgür  Özdemir:  "Şu  unutulmamalıdır 
ki  her  insanın  bir  gün  kan  ihtiyacı  olabilir,  kan  acil  değil 
sürekli  bir  ihtiyaçtır. 

Kan  vermek  sağlıktır. 
Hem  veren  insanlar  için  hem 


de  verilen  kanlardan  faydalanacakları  için  kan  hayattır. 
Ka-na  kimin  ne  zaman  ihtiyacı  olacağını  bilemezsiniz.  O 
yüzden  kan  verebilecek  durumda  olanların  kan  bağışında  bulunması  insanlık  görevidir.  Tüm  vatandaşlarımızın,  insanlığı  ve  kendini  seven  herkesin  kan  vermesi  gerekir.  Kan  bağışı  kampanyasına  katkı  sağlayan,  vatandaşlarımıza,  Kızılay'ımıza  ve 
tüm  çalışanlarına  teşekkür 
ediyorum"  dedi. 


Acıya  Saygı... 

(1  .sayfadan  devam) 

Ölüm,  Cahit  Sıtkı'nın  deyişiyle  "Hepimiz  için  mukadder" 
ancak  ateş  bizim  ocağımıza  düşmemişse  acısını  ta  içimizde 
duymuyoruz.  Bugün  ülkemizin  içinde  bulunduğu  şu  şartlarda  rahat 
uyuyabilen  ve  vücudu  et  tutabilen  insan  makbul  insan  değildir. 

Üzüntüyle  hatırlıyorum;  Marmara  depreminde  ölenleri 
anma  yıl  dönümünde  Sakarya'da  az  sayıda  kişinin  katıldığı 
etkinlikte  kızını  kaybeden  bir  annenin  gözyaşlarını  dökerken 
katılımın  azlığından  duyduğu  rahatsızlığı  dile  getirirken 
söyledikleri  kahırlıydı.  "Biz  kızımızı  kaybettik.  Ama  gerçekten  şu 
tablo  çok  üzücü.  Bu  kadar  insanının  yakını  değil  sanki  ölen 
insanlar.  Neden  bu  kadar  duyarsızlaştık  bilmiyorum.  Biz  halk 
olarak  öldük  mü  acaba?  Yaşayan  ölüler  miyiz  acaba?.." 

Diyarbakır  Sur'da  şehit  düşen  Jandarma  Uzm.  Çvş.  Mustafa 
Hakan  Kaçar'ın  İzmir  Narlıdere'deki  milyar  dolarlık  rezidansların 
yakın  bir  yöresinde  dere  kenarına  sığınmış  boynu  bükük  derme 
çatma  iki  odalı  baraka  olan  baba  ocağı  bize  hikayeci  yazar  Mustafa 
Kutlu'nun  "yoksulluk"  üzerine  yazmış  olduğu  dizeleri  hatırlattı. 

"Yoksulun  evi  uzaktadır.  Kimseler  görmez.  Yoksulun  sesi 
kısılmıştır,  kimseler  duymaz.  Yoksulun  yüzü  soğuktur,  kimseler 
bakmaz.  Kimsesizlerin  hayatı  neyse  ölümü  de  odur.  Sessizlik, 
unutulmuş  olmanın  derin  sessizliği..." 

Her  gün  üç  dört  şehidin  geldiği  şu  günlerde  herkesin  acıyı 
yüreğinde  hissetmesi  gerekir.  Kızını  depremde  kaybeden  annenin 
söylediği  gibi  ne  oldu  bize.  Biz  halk  olarak  öldük  mü?  Yaşayan 
ölüler  miyiz?  Milli  duygu  ve  heyecandan  vatan  şuurundan  neden 
bu  kadar  uzaklaştık? 

İstanbul'da  eğlence  merkezlerinin  olduğu  bir  semtte  bir 
vatandaşımızın  müzikli  mekanlardan  duyduğu  rahatsızlığı  iletmiş 
olduğu  yazarın  düşüncelerine  gönülden  katılıyoruz. 

"Her  gün  şehit  verirken,  buradaki  müzikli  mekanlar  vur 
patlasın  çal  oynasın  gürültülü  müziklerle,  bağırarak  haykırarak 
söylenen  şarkılarla,  şehitlerin  kemiklerini  sızlatıyor.  Yaa  be 
mübarekler...  O  kahramanlar  sayesinde  sîzler  İstanbul'da  rahat 
yaşıyorsunuz.  Hiç  değilse  biraz  saygılı  olun.  Halkı  için,  ulusu  için, 
vatanın  bütünlüğü  için  canlarını  veren  yiğitlere  biraz  saygı 
gösterin." 

Yoksul  yuvalara,  üç  şehit  ateşinin  düştüğü  gün,  ön  masaları 
2700  TL  eden  Ebru  Gündeş  konserleri  7  haftaya  uzatılmış. 

Bir  kısım  televizyon  kanallarımız  umursuz  eğlence 
merkezlerimizden  aşağı  kalmayan  yayınlarına  devam  ediyorlar. 
Bir  ülkenin  radyo  ve  televizyonları  her  şeyden  önce  o  ülkenin  millet 
bütünlüğünü  koruyan  acıya  saygı,  cenazeye  hürmet  gibi  değerleri 
koruyup  milli  şuur  ve  heyecanları  uyanık  tutma  gibi  bir  yayın 
politikası  izlemesi  gerekmez  mi? 

Evet  ülkemizde  saflar  kesin  olarak  belirmeye  başladı.  Bir 
yanda  tuzu  kuru  olanların  hengamesi  diğer  yanda  feryatlar.  Medya 
dersen  eğlence  kültürünün  pençesinde  acıya  saygıyı  unutmuş,  vur 
patlasın  çal  oynasın  havası  tutturmuş  gidiyor. 

İnsanın  acısını  insan  alır.  Ne  oluyoruz.  Ülke  nereye  gidiyor. 
Birbirine  ağzı  alınmayacak  laflar  eden  politikacılarımız  at  gözlüğü 
takmış  aydınlarımız,  akademisyenlerimiz,  enaniyet  heykeli  güç 
sahipleri,  "masa,  kasa,  nisa"  sarhoşu  mücahitler,  müteahitler 
konuşmayı,  sohbeti  unutmuş  memleket  dertlerine  bigane  cep 
telefonu  müptelası  bir  gençlik.  Değeri  hazda,  mutluluğu 
tüketmede  bulan  bir  yeni  insan  türü. 

Ne  büyük,  ne  küçük,  ne  hısım,  ne  akraba,  ne  komşu,  ne 
hürmet,  ne  merhamet,  ne  sevgi,  ne  de  acıya  saygı  kaldı.  Hepsinin 
yerine  rant  aldı. 

Milletimizin  acılarına  duyarsız  olanlar  olsa  da  "Susarsam 
sen  matem  et  diye  haykıran"  ozanlarımız  yüreğimizi  ferahlatıyor. 

Boş  lafa  doyduk  beyler!  Soyunuz  söndü  mü  hiç? 

Hiç  evlat  verdiniz  mi?  Bağrınız  yandı  mı  hiç? 

Askerdeki  oğlunuz  tabutta  döndü  mü  hiç? 

Hiç  acı  çektiniz  yürekten  yandınız  mı? 

Ya  bu  kanı  durdurun,  ya  millet  durduracak... 

Şehit  Astsubay  oğlunun  babasının  al  bayrağa  sarılı  tabutu 
başında  söylediği  cümle  içimizi  sızlattı. 

"BAŞKA  ÇOCUKLARIN  BABASI  ÖLMESİN  ARKADAŞ" 

Bu  sesi  duymak  ve  düşünmek  zorundayız... 


Sayfa:  4 


TAŞOVA  HAVADİS 


01/03/2016 


Merzifon’la  yine  yenişemedik 


Hentbol  Erkekler  Süper  liginin  18.  haftası  ma¬ 


çında  takımımız  ilk  yarıda 
da  berabere  kaldığımız 


Merzifon  Belediyesi  Hentbol  takımı  ile  berabere 
kaldı. 

28  Şubat  2016  Pazar 
günü  saat  13.00'de  ilçemiz  Spor  salonunda 
başlayan  maç  öncesi,  önceki  gün  Kayseri-Sarız  yakınlarında  meydana  gelen 
ve  Hentbol  Erkekler  2.  liginde  mücadele  eden  Adıyaman  Belediyesi  hentbolcularını  taşıyan  aracın 
kaza  yapması  sonucu  hayatını  kaybeden  Ebu  Sadık 
Ünlü'nün  anısına  bir  dakikalık  saygı  duruşu  yapıldı. 
Maçın  ilk  yarısı  Merzi- 


fon'un  14-11  üstünlüğü  ile 
sona  erdi. 

Maçın  2.  yarısında  oyunda  dengeyi  sağlayan 
takımımız  son  dakikaya  1 
sayı  önde  girmesine  rağmen  son  13  saniyede  yediği  gol  ile  maçı  26-26  berabere  bitti.  Takımımızın 
belkemiği  Djuriç  bugün 
varlık  gösteremezken,  ilk 
kez  Türk  oyuncularımız  13 
gol  attı.  Maçın  yıldız  oyuncuları  Maros  7,  Niyazi 
6,  Enis  5  gol  atarken,  diğer 
gollerimizi  Karoneviç  3, 
Ekrem  ve  Djuriç  2  ve  Ar- 
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16 
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Amasya 

17 
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17 
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Merzifon  Belediye 

16 
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5 
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Nilüfer  Bld. 

16 

6 

4 

6 
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Trabzonspor 

16 

7 

2 

7 

455:425 

16 
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Trabzon  Akçaabat 

Milli  Piyango 

15 

16 

5 

4 

1 

2 

9 

10 

409:441 

395:421 

11 

10 

o 

Anafen  Kolej 

17 

2 

0 

15 

401:603 
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Ankara  II  Özel  idaresi  SK 

16 

0 

0 

16 

339:566 

0 

Taşova  Hentbol’a  muhteşem  karşılama 


Hentbol  Erkekler  Süper  ligi  takımlarından  gururumuz  Taşova  Hentbol 
Spor  kulübü  kafilesi  Trabzon  deplasmanında  elde 
edilen  galibiyetten  dolayı 
22  Şubat  2016  Pazartesi 
günü  bir  grup  taraftar  tarafından  ilçe  girişinde  meşaleler  ve  tezahüratlarla 
karşılandı. 

Her  zaman  takımı¬ 


mızın  yanında  yer  alacağız  diyen  Taşova  05  taraftar  grubu  lideri  Beytullah 
Duman;  "Hentbol  Erkekler 
Süper  liginde  başarı  ile 
mücadele  eden  ve  bu  başarısı  sayesinde  ilçemizi 
ülke  genelinde  üst  seviye¬ 
de  tanıtımını  yapan  Taşova  Hentbol  takımımızı  Trabzon  Spor  deplasmanında  elde  ettiği  galibiyetten 


dolayı  arkadaşlarımız  ile 
birlikte  hem  galibiyeti 
kutlamak  hem  de  takımımızın  yanında  olduğumuzu  göstermek  için  gece 
saat  01.00'de  karşıladık. 
Her  birimiz  Taşova  sevdalısı  olan  bu  aslan  yürekli 
insanlara  her  zaman  destek  olmaya  devam  edeceğiz.  Biz  Taşova  05  taraftar 
grubu  olarak  deplasman 


maçlarında  da  destek  olma  istiyoruz.  Mart  ayının 
ilk  haftası  Ankara'da  oynanacak  Maliye  Milli  Piyango,  Taşova  Hentbol  maçına  gitmek  isteyenler 
bizimle  irtibata  geçebilirler"dedi. 

Taraftarlarımıza  böyle  önemli  ve  güzel  galibiyet  sonrası  bizi  karşıladıkları  için  çok  teşekkür  ediyorum  diyen  Taşova 
Hentbol  Spor  Kulübü  Başkanı  Ömer  Sayar;  "Çok  önemli  ve  ekstra  bir  galibiyet  elde  ettik.  Tüm  arkadaşlarıma  teşekkür  ediyorum  sağ  olun  var  olun.  Ayrıca  Trabzon  Spor  yönetimine  ve  taraftarlarına  da 
bize  karşı  göstermiş  oldukları  misafirperverlik  ve 
yakın  ilgiden  dolayı  çok 
teşekkür  ediyorum.  Sporun  en  güzel  tarafı  da  bu  umarım  her  zaman  her  yerde  böyle  güzellikler  olur" 
dedi. 


Yeni  Mahallede  262  ada,  1  parselde 
iki  cephesi  yol  olan  imara  açık 
484  m2  arsa  müstakil  tapulu  olarak 

satılıktır 

MÜRACAAT  Tel:  0544  924  34  09 

ZAYİİ-  Taşova  Vergi  Dairesi  Müdürlüğünden  almış  olduğum  adıma  kayıtlı  Beko/Casio  marka  398SR  MFAG 
50209495  sicil  nolu  Ödeme  Kaydedici  cihazıma  ait  levhamı  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Abdurrahman  Hemşin 


Maç  öncesi 
dostluk  yemeği 


Hentbol  erkekler  süper 
liginde  mücadele  eden  ilimizin  iki  takımı  Taşova  Hentbol 
spor  kulübü  ile  Merzifon 
Belediye  Spor  takımı  28  Şubat 
2016  Pazar  günü  oynanacak 
hentbol  müsabakası  öncesi 
dostluk  yemeğinde  bir  araya 
geldiler. 

27  Şubat  2016  Cumartesi 
günü  akşamı  Taşova'da  bir 
özel  restorandaki  yemeğe 
Taşova  Belediye  Başkam  Bayram  Öztürk,  Başkan  Yardımcısı  Kadir  Aydoğan,  Taşova  Hentbol  spor  kulübü 
başkanı  Ömer  Sayar,  antrenör  Hakan  Günal,  sportif 
direktör  Sercan  Şenel,  Merzifon  Belediye  Başkanı  Alp 
Kargı,  Merzifon  Belediye  spor 
kulübü  başkanı  Mustafa  Atak, 


antrenör  Murat  Mızrakçı  ve 
her  iki  takım  oyuncuları  katıldı. 

Taşova  Belediye  Başkanı 
Bayram  Öztürk,  Merzifon 
Belediye  Başkanı  Alp  Kargı  ve 
Taşova  Hentbol  spor  kulübü 
başkanı  Ömer  Sayar  Yemek 
sonrası  yaptıkları  konuşmalarda;  "Amasya  gibi  küçük  bir 
ilin  Hentbol  Erkekler  Hentbol 
Süper  liginde  iki  ilçe  takımı  ile 
temsil  edilmesi  çok  önemli  bir 
olaydır.  Bizler  Amasya  ilinin 
ülke  genelinde  temsilcileriyiz. 

Yarın  oynanacak  maçın 
centilmenlik  kuralları  içerisinde  geçmesi  ve  hak  edenin 
kazanmasını  temenni  ederek 
her  iki  takıma  başarılar  dilediler. 


Bir  Hentbol  taraftarının  gözüyle 

Marşları  ve  tezahüratları  ile  kendi  takımını  coşturabilen, 
yüreklendirebilen  taraftarlar;  aynı  zamanda  protesto  ve 
yuhalamaları  ile  de  rakip  takımları  baskı  altında  tutabilmektedir. 

Hentbolcuların  baskı  altına  girmeleri  ya  da  olumlu  yönde 
etkilenmelerinin  altında  yatan  temel  sebep  ise,  oyuncuların  da 
birer  insan  olmasıdır.  Sahadaki  sporcuların  da  duyguları, 
değerleri  ve  hisleri  vardır.  Tribünden  gelen  alkış  ya  da  sevgi 
gösterisi,  oyuncular  üzerinde  itici  güç  oluşturmakta,  onları  yüreklendirmekte  ve  şevklendirmektedir.  Çünkü,  insanın  varoluşundan  gelen  beğenilme  dürtüsü,  binlerce  taraftarın  sevgi 
gösterisinin  karşısında  tam  anlamı  ile  sporcu  bünyesini  etkisi 
altına  almaya  yetecektir. 

Aynı  beğenilme  hissiyatında  olduğu  gibi,  bu  duygunun  tam 
tersi  olduğunda  da  sporcular  üzerinde  kötü  etkilerin 
görülebileceği  oldukça  açıktır.  Yüzlerce  taraftarın  oyuncuları 
yuhalaması  ya  da  ıslıklarla  protesto  etmesi,  oyuncuları  oldukça 
demoralize  edeceği  için,  oyundan  kopmalar  ve  konsantrasyon 
bozuklukları  da  görülebilecektir. 

Taraftarlar,  takımlarını  desteklerken,  görsel  şovlardan  da 
yararlanabilmektedirler.  Tribünlerde  oluşturulan  koreografiler,  pankartlar  ve  bayraklar,  oyunculara  direkt  olarak  etki  edebilmektedir.  Aynı  şekilde,  oldukça  yüksek  ses  ile  oyunculara 
ulaşan  tezahüratlar  da,  yine  oyuncular  açısından  bir  başka  itici 
güç  unsurudur.  Hentbolcu,  beğenildiğini  ve  desteklendiğini 
hissettiğinde,  daha  cesaretli  ve  daha  özgüvenli  top  oynamaktadır.  Tersi  durumlarda  da,  protestoların  hedefi  olan  oyuncular,  basit  hatalar  ile  başlayan  hatalar  zincirinde,  oyunun 
sonucuna  etki  edecek  kadar  büyük  yanlışlara  da  imza 
atabilmektedirler. 

Taraftarın  sahaya  etkisi,  neredeyse  kilit  oyuncuların  oyuna  etkisi  oranındadır.  Bu  nedenledir  ki  ev  sahibi  takımlar 
dengi  takımlara  göre  daha  avantajlı  konumda  düşünülmektedirler.  Yine  bu  nedenledir  ki,  özellikle  taraftarı  ateşli  olan  takımların  kendi  sahalarına  giden  deplasman  takımları  maçın  favorisi  olarak  gösterilmezler.  Tüm  bu  veriler  ve  değerlendirmeler  birleştiğinde,  tüm  gücümüzle  takımızı  desteklemek 
yolumuzda  ki  engelleri  aşmada  en  önemli  faktörlerden  biri 
olacaktır. 


Termal  Masaj  Yatağı  ve 
Ayak  Masaj  Aleti 


Müracaat  tel:  0531 452  0441 


